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Hij zong in het zangkoor de bas-partij, 
Hij kweelde zo zuiver als glas! 
En ’t was in het dorpje bekend, 
Dat hij de beste van’t hele koor was! 
Hij had dan ook zeker een pracht geluid, 
Zo zuiver en helder van toon. 
Wanneer hij maar zong liep het dorpje uit, 
Het was dan ook werkelijk schoon. 
 
Hij zong zo mooi de tweede stem, 
De tweede stem, de tweede stem. 
Hij zong zo mooi de tweede stem, 
De tweede stem zong hij. 
 
Maar na vele jaren was het gedaan 
Er kwamen toen barsten in ’t glas! 
De stem was heel zeker wel naar de maan, 
Hij klonk niet meer zo als het was. 
De tonen die kwamen er moeilijk uit, 
Maar niemand die daar wat van zei. 
Toch liep, als hij zong, nog het dorpje uit 
En hij dacht: “Ze komen voor mij.” 
 
Hij zong zo mooi de tweede stem, 
De tweede stem, de tweede stem. 
Hij zong zo mooi de tweede stem, 
De tweede stem zong hij. 
 
Hij zong zo luid de tweede stem, de tweede stem, de tweede stem. 
Hij zong zo luid de tweede stem, de tweede stem zong hij.  


